
21 mei 2011 (Wageningen)- ‘De seizoenen van het leven’ 
 
medewerkers: Vera Aalbers (fluit) en Roland Aalbers (piano) 
 
gezongen door het koor: 
 
John Bennet (ca. 1575 – na 1614): Weep, o mine eyes, uit: Madrigals to Four Voices (1599) 
 
Jetse Bremer (*1959): Lang zal ze leven (1980) 
en: Wel Annemarieke, nr. 10 uit: Nederlandse Volksliederen voor Kamerkoor, Deel III (1990) 
 
John Dowland (1563-1626): Come Again!, uit: First Booke of Songes or Ayres (1597) 
 
Edward Elgar (1857-1934): Lullaby, nr. 3 uit: From the Bavarian Highlands, op. 27 (1894-1895) 
 
Gustav Holst (1874-1934): The Autumn is old, uit: Four Part Songs (1894) 
 
Billy Joel (1949) / bew. Philip Lawson (1957): Lullabye (1993 / bew. 2002) 
 
Joseph Kosma (1905-1969) / bew. Andrew Carter (1939): Autumn Leaves (1945/1995) 
 
Henry Purcell (1658-1695): If Love’s a sweet passion, uit: The Fairy-Queen (1692) 
 
John Rutter (*1945): A Clare Benediction (1998) 
en: For the beauty of the earth (1980) 
 
Thomas Vautor (1590?-1620?): Mother, I will have a husband, uit: Songs of divers Airs and Natures 
(1619) 
 
Eric Whitacre (*1970): Sleep (2000) 
en: This Marriage (2004) 
 
 


